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Inleiding  
Hallo iedereen 
 
Hier zijn we opnieuw in een nieuw Asjemenou en een nieuw Chirojaar, dat al is begonnen. 
Na een geweldig kamp deze zomer heeft de leiding hun klaargemaakt om er ook dit jaar 
weer een onvergetelijk jaar van te maken. 
 We kijken uit naar heel veel plezier, veel spellen spelen en nieuwe ketten dit jaar. Want wat 
is een Chiro zonder haar leden?. 
 
Wij mogen jullie ook het nieuwe jaarthema aankondigen: AVONTUURLEUK! 
Het thema zet spelen en ravotten centraal. Chiro betekent uiteraard plezier maken, in 
plassen springen en soms hard op je gezicht gaan. We ravotten tot onze kleren bruin zien en 
onze knieën groen. In groep durven we dingen te doen die we alleen niet zouden durven, en 
bij Chiro mogen we soms dingen doen die we thuis niet mogen doen. Grenzen verleggen en 
samen spelen, dat is avontuurlijk en leuk! 
 
 Ook willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen voor, na en tijdens het kamp. 
 Ik wil ook graag alle mama's en papa's bedanken en iedereen die de tijd heeft genomen om 
te helpen het afgelopen Chiro jaar. Zoals eerder gezegd, is Chiro geen Chiro zonder haar 
leden, maar er is geen Chiro zonder alle hulp en steun vanuit verschillende hoeken. 
 Met andere woorden: Bedankt! 
 
Wij willen ook nog eens benadrukken dat wij ALLE informatie op onze facebookpagina “Chiro 
Savio Official” plaatsen. Dit is meestal iets accurater dan onze website. Volg dus zeker onze 
facebookpagina! 
 
Groetjes 
De leiding 
 
  



Afscheidsartikel Camille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



Afscheidsartikel Ines 
Liefste chirovriendjes  
 
Na 14 geweldige jaren is het voor mij tijd om afscheid te nemen van de Chiro, een plek die als 
een tweede thuis voor mij is geweest. Het voelt vreemd om een hoofdstuk af te sluiten dat 
zo’n groot deel van mijn leven heeft gevormd, maar ik kijk terug op deze periode met een 
hart vol dankbaarheid en prachtige herinneringen. 
Vanaf de eerste dag dat ik als klein lid toekwam, tot het moment dat ik zelf leiding mocht 
staan, heb ik zoveel geleerd en beleefd. De avonturen op kamp, de zondagen vol plezier, en 
vooral de vriendschappen die ik heb gesloten, zal ik nooit vergeten. De Chiro heeft me 
geholpen om te groeien, niet alleen als persoon, maar ook als leider. Daar ben ik ongelofelijk 
dankbaar voor.  
 
Nadat de jaren als lid zijn voorbij gevlogen, had ik de eer om samen met Lauranne en Demi 
als medeleiding bij de kwikken te staan. Een betere eerste leidingsjaar had ik mij niet kunnen 
bedenken!! Heeeel veel love naar die 10.000 kwikken ;)  
Demi en Lauranne een dikkeeee merci, het was zalig om jullie als medeleiding te hebben <3 
 
Daarna kreeg ik de kans om samen met de allerliefste medeleiding bij de Tiptiens te staan. 
Neeka, samen met jou leiding geven aan de Tiptiens was misschien wel de beste beslissing 
die ik ooit heb genomen! We hebben zo'n geweldige tijd gehad samen en ontzettend veel 
toffe dingen gedaan. <3 
 
In mijn derde jaar als leiding mocht ik bij de allerliefste en schattigste speelclubbers ooit 
staan, en dat samen met ons Yama – jaaaawadde dadde!! Wat een crazy combo waren wij! 
We hebben zo veel mega leuke activiteiten georganiseerd, van samen zwemmen in de 
Dilkom tot onze sportdag op kamp. Het waren echt tijden om nooit te vergeten! Liefste 
Yamatje, ik heb me zoooo ontzettend hard geamuseerd met jou! Heel veel liefde voor jou <3 
 
En ten slotte wilde ik mijn Chirojaren het allerliefst afsluiten met de Aspi’s, samen met ons 
Neeka nog een laatste keer!  
 
Lieve Aspi’s 
Wat een geweldige tijd hebben we samen gehad! Jullie zijn stuk voor stuk zo'n fantastische 
bende, en ik ben ontzettend blij dat ik jullie van dichtbij heb mogen leren kennen. Jullie 
enthousiasme, spontaniteit en altijd positieve energie maakten elke activiteit tot een 
avontuur.  
Elke zondag weer stonden jullie klaar om er het beste van te maken, vol goesting en met een 
glimlach op jullie gezicht. Jullie betrokkenheid en enthousiasme waren altijd zo fijn om te 
zien.  
Het kamp zal ik nooit vergeten. Die momenten waarin we echt als groep één werden, waarin 
we genoten van elke activiteit en waarin vriendschappen sterker werden. Het waren 10 
dagen vol plezier en waardevolle herinneringen, ik ben zoooo dankbaar dat ik dat samen met 
jullie mocht meemaken. 
Girlssss, Ik ben zo trots op jullie allemaal. Jullie zijn een unieke groep, ieder met zijn eigen 
karaktereigenschappen. Ik weet zeker dat jullie nog veel mooie dingen gaan beleven in jullie 
Chirocarrière, en dat jullie blijven uitgroeien tot fantastische leidsters. Ik ben zó dankbaar dat 



ik jullie stuk voor stuk heb leren kennen!! Het was een eer om jullie leidster te mogen zijn en 
samen onvergetelijke momenten te beleven. 
Hopelijk zien we elkaar snel weer, maar daar twijfel ik niet aan   
Love you meidennn <3 
 
Neeka, samen met jou nog eens leiding geven aan dezelfde groep vond ik absoluut niet erg! 
Integendeel, wij matchen zó goed en daar ben ik je ontzettend dankbaar voor! Bedankt dat je 

er altijd voor mij was en dat je lachte om mijn geweldige grappige mopjes 😉. Een beter 
Chiromaatje had ik me niet kunnen wensen. <3  
 
Aan alle leiding met wie ik ooit in de leidingsploeg heb mogen samenwerken: zonder jullie 
zouden mijn jaren als leiding niet hetzelfde zijn geweest. Ik heb me kapotgelachen en me 
geamusseerd met jullie.  
Jullie hebben mij de skills van het vak geleerd, en daarvoor ben ik jullie oneindig dankbaar! 
Heel veel liefde naar jullie <3  
 
Als afsluiter wil ik graag nog de VB’s en de keukenploeg bedanken! Zonder jullie zou alles niet 
zo soepel verlopen zijn. Jullie harde werk hebben ons in staat gesteld om geweldige 
activiteiten en kampen te organiseren. Jullie zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt, en ik 
ben dankbaar voor al jullie inspanningen en het heerlijke eten die jullie voor ons bereiden. 
Bedankt voor alles wat jullie doen! 
 
Alvast merci om tot hier te lezen en tot snel chirovriendjes  
 
Vele kusjes 
Ines out xxx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



Afscheidsartikel Ribbels 
Beste ribbeltjes  
 
Als eerst willen we jullie heel erg bedanken. We willen jullie bedanken om ons een 
fantastisch eerste jaar te bezorgen als leiding. We begonnen dit jaar met een bang 
hartje maar dat hartje werd stilaan gevuld met heel veel liefde van jullie. Elke zondag 
waren jullie daar met een grote glimlach, meer kunnen wij niet wensen.  
Ook zijn wij niet een beetje trots maar super trots op jullie, voor heel wat ribbels was 
het de eerste keer, als we dat niet wisten was het niet te merken!  
Ons doel was om stoere ribbels te vormen, meisjes die houden van uitdagingen en 
nieuwe dingen, ik denk dat we daarin geslaagd zijn!  
 
We begonnen met de zondagen, waar jullie altijd actief meespeelden met de spellen 
die wij voor jullie hadden bedacht, jullie hadden een goed inlevingsvermogen en 
waren heel sportief! Op weekend hebben jullie echt bewezen wat jullie in jullie mars 
hebben. Een film gekeken of twee ;), veeeeeeel gebabbeld terwijl jullie moesten 
gaan slapen, koekjes gemaakt of toch geprobeerd en het allerleukste naar de pony’s 
gegaan en helemaal terug gestapt naar Dilbeek!! 3,8 km hadden jullie gestapt alsof 
het niets was.  
Stilaan kwam het kamp dichterbij en waren er ook meer ribbeltjes die het spannend 
vonden, maar eens op kamp was daar niets van te merken! Het leek wel alsof jullie 
dat elke week deden. Na dag vijf vroegen jullie zelf of we een maand op kamp 
konden blijven ;).  
Jullie hebben jullie meer dan ooit bewezen waar we alleen maar trots op kunnen zijn.  
Toen jullie aan het “slapen” waren hebben Camille en ik vaak teruggedacht over de 
dag, en we hebben veel gelachen. Over de opmerkingen die jullie soms konden 
maken (kinderen zijn best wel grappig). Maar ook hebben we heel hard geweend, op 
de kampvuur-avond bijvoorbeeld, weten jullie dat nog? Even reflecteren over de 
voorbije dagen dat deed ons nadenken, nadenken over het feit dat we jullie zullen 
moeten loslaten. We zijn heel trots dat we voor vele een leuk eerste jaar hebben 
kunnen geven en voor de tweedejaars een leuk tweede jaar hebben kunnen geven 
natuurlijk!  
Bedankt lieve ribbels, bedankt lieve meisjes!  
 
Hierbij wil ik ook een klein berichtje achter laten voor Camille.  
Ik kon geen betere medeleiding wensen dan Camille, ik ben ongelofelijk blij dat ik 
mijn eerste jaar als leiding heb kunnen meemaken met haar, waarvoor dank. Ik heb 
er een hele goede vriendschap aan overgehouden! 
 
Dag ribbeltjes, een vele kusjes van Camille en Emma 

  



Afscheidsartikel Speelclub 
Lieve speelclub,  
We hebben een top jaar gehad. We hebben samen grenzen verlegd, zijn vuil geworden, 
hebben een fantastisch kamp beleefd en nog zo veel meer. 
Een disney weekend, gewest dag, christus koning, halloweenavond zijn allemaal dingen die 
we hebben gedaan.  
Jullie zijn stuk voor stuk schatten.  
Ons eerste jaar als leiding kon niet beter geweest zijn, waarvoor dank. Van de eerste chiro 
zondag tot de laatste werden wij gebombardeerd met jullie enthousiasme, jullie zin en jullie 
talent voor babbelen.  
Lieve schatten, bedankt voor een top jaar. 
Liefs en met kusjes en knuffels, 
Nena, Emilie en Ayana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Afscheidsartikel Kwikken 
Lieve lieve kwikken,  
Wat een jaar… We sommen even op wat we afgelopen jaar allemaal samen 
deden, voor moesten jullie ons al zo snel vergeten zijn.  

 Weten jullie nog toen we ons verkleedden in superhelden op kamp 

 Weten jullie nog toen ons slijm mislukte op kamp, oepsiieeee 

 Weten jullie nog toen we op weekend lekkere koekjes bakten 

 Weten jullie nog toen we op weekend met 30 (!!!) waren 

 Weten jullie nog dat jullie altijd kei luid zijn, als kiekens zonder kop 

 Weten jullie nog toen we onszelf transformeerden naar echte mean girls 
op kamp 

 Weten jullie nog toen we de laatste nacht van kamp, lekker gezellig dicht 
bij elkaar hebben geslapen in een tent met de tippers  

 Weten jullie nog toen we onze kussenslopen megamooi versierden 

 Weten jullie nog toen jullie op vuile dag werden ondergedompeld in 
patattenschillen 

 Weten jullie nog toen we op 1- daagse gingen minigolven en zwemmen 

 Weten jullie nog toen jullie op weekend maar net in het lokaal pasten 
omdat jullie met zoveel waren 

 Weten jullie nog toen we op kamp marshmallows aten aan het vuurtje, 
mjammmiieee 

 Weten jullie nog dat we altijd naar like-me luisterde op kamp 

 Weten jullie nog dat we altijd stop de band speelden op kamp  

 
Weten jullie ook dat Fien en Jill jullie mega mega mega hard gaan missen <3 <3 
Dankjewel voor het leuke jaar lieve kwikken, we zullen jullie nooit vergeten 
Groetjes, kusjes en knuffels 
Fien en Jill 

 

  



Afscheidsartikel Tippers 
Dag allerliefste tipperdagboek  
 
Vandaag schrijven wij voor de allerlaatste keer over onze geweldige tipperavonturen in ons 
tipperdagboek. Jammer genoeg is het chirojaar nu helemaal voorbij. Dit wil zeggen dat wij 
vanaf zondag geen tipperleiding meer zullen zijn van jullie  dat vinden wij super 
jammer (daarom kiest amber speciaal voor jullie om toch nog een jaartje bij jullie te blijven 
hihihi). Gelukkig krijgen jullie super leuke nieuwe leiding daarvoor in de plaats, maar niet zo 
suuuuper leuk als wij natuurlijk ;)  
Voor wij afscheid gaan nemen van onze leukste tippers, willen wij graag nog enkele toffe 
momenten neerschrijven in ons tipperdagboek, zodat wij deze momenten nooit gaan 
vergeten. Zo blijven deze herinneringen voor altijd in onze gedachten.  
Onze leukste tippermomenten: 

Weten jullie nog ons geweldig tipperweekend? We zijn helemaal tot in Aalst gefietst, 
omg wat was dat ons een ritje seg!! Gelukkig konden we s’avonds goed uitrusten in 
onze eigen quechua tentjes in de lokalen   

 
Als mooie afsluiter van het jaar zijn we met 16 tippers op kamp vertrokken. We 
vertrokken allemaal samen met de trein maar dat vonden jullie niet zo leuk hee. Maar 
wees nu maar eerlijk, eigenlijk was dat best wel cool!! 

 
Met christus koning hebben jullie Mechelen helemaal op ze kop gezet. Jullie hebben 
aan alle mensen in Mechelen laten zien wat een crazy girls jullie zijn en hoe jullie geen 

schaamt kennen. En de Burger King heeft achteraf ook wel goed gesmaakt  
 
Jullie die elke chirozondag met jullie benen volgetekend naar huis vertrokken, we 
snappen nog steeds niet waarom jullie elke keer als jullie stiften of balpennen krijgen 

de drang hebben om jullie zelf vol te tekenen.  
 
Wij hebben zoveeeeel leuke avonturen meegemaakt dat we zelf geen plek hebben om hier 
alles op te sommen. Daarom willen we ook nog enkele leuke foto’s in ons dagboek zetten 
zodat al deze mooie herinneringen zeker in ons hoofd blijven hangen.   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerliefste tipperdagboek, we zullen jullie allemaal mega hard missen (vooral virg toch). 
Dankjewel om het chirojaar zo leuk te maken, want zonder jullie was het jaar helemaal niet 
zo leuk geweest   
Vele kusjes van jullie allerleukste ,liefste en tofste leidsters  
XXX Amber en Virg XXX  

 

 

  

Christus koning in 
Mechelen  

Tweedaagse in 
Bobbeland  

Kleine oogjes in 
Turnhout 

Kreupele Floor op 
tweedaagse  

Alle mega leuke 
zondagen 

de beste zondagen 
waren de vuile zondagen  



Afscheidsartikel Tiptiens 
Liefste Tip-10’s,  

 

Het chirojaar is alweer voorbij gevlogen en wij, jullie 

allerleukste leiding ooit 😉, gaan jullie enorm hard missen… 

We vinden het heel erg jammer dat we geen tiptien avonturen 

meer kunnen beleven 😉 Maar we zijn er zeker van dat Fien en 

Amber ook wel supertof en mega grappig zijn. Maar natuurlijk 

niet zo tof en grappig als wij he. (Dat mogen jullie niet 

tegen hun zeggen hé 😉) 

 

Voor we afscheid nemen van onze 9 schattekes, willen wij graag 

nog even terugblikken op onze toffe momenten, zodat we die 

nooit gaan vergeten!! 

 

Onze leukste Tiptienmomenten: 

● De eerste chirozondag startte al direct met een lekkere 

vleeshoop op de leiding (Demi voelt da nog aan haar rug 

haha) 

● Jullie zijn fotoqueens, dank u Jane om heel mijn gsm vol 

te spammen. Nu heb ik veel herinneringen aan jou <33 

● Jullie konden als de beste choco van elkaars benen likken 

amaaai wij waren verbaasd hoe snel da likken ging, of een 

tampon opzuigen zonder moeite. Dank u voor het 

enthousiasme:) 

● De mega leuke foto’s met alle wasknijpers in jullie 

gezicht echt de max! 

● De vieze drankjes dat jullie maar binnen kapte, vooral 

Evangeline you go girl!!! 

● Super cute in Leuven met onze Disney figuurtjes met de 

jongens. De kou hield ons niet tegen. 

● Afzettertje gespeeld en jullie allemaal terug naar het 

beginpunt moeten afzetten HAHAHA da vonden jullie minder 

grappig 

● Kaas opvangen met jullie mond konden jullie als de beste 

● Super mega goed komen helpen op Pastavio. DANK UUUU!!! 

Jullie doen dat goed. Geboren chiroleidsters! 

● Als baby’s op weekend hebben wij ons mega hard geamuseerd 

van pamper tot babyvoeding tot papfles, noem maar op twas 

geweldig! 

● Op kamp 70 KM IN DE BEENTJES!!!! Jullie hebben dat mega 

goed gedaan en wij zijn nog steeds mega fantastisch trots 

op jullie!!! 

● De battlekart, het zwemmen, de paintball, Mario Kart dag, 

vuile dag, chillen onder de partytent, rond het vuurtje 

zitten, dropping, nacho's eten,... 



=> kortom een mega kamp  

Wij hebben zoveel leuke avonturen meegemaakt samen met onze 

tiptiens. Zelfs zoveel leuke avonturen, dat we hier te weinig 

plaats hebben om alles op te kunnen sommen. Daarom sluiten we 

af met nog enkele mooie foto’s zodat jullie de mooie momenten 

nooit vergeten!😉 

 

 
Dankjewel liefste Tiptiens om het chirojaar zo leuk te maken, 

want zonder jullie was het jaar helemaal niet zo leuk geweest 

😉 

Vele kusjes en knuffels van jullie allerleukste, grappigste, 

tofste leiding  

xxx Demi en Yama xxx  



Afscheidsartikel Aspi’s 
Liefste apsi’s 
WAT      EEN      JAAR!!! We hebben zo veel ongelofelijk mooie momenten met jullie beleefd 
en we hebben jullie nóg beter leren kennen. Wat zijn jullie stuk voor stuk schatten van 
meiden! We hebben absoluut geen spijt dat we jullie voor een tweede keer gekozen hebben. 
Elke zondag stonden jullie enthousiast paraat om met ons de coolste activiteiten te beleven 

(al zeggen we het zelf 😉). Wie kan er zeggen dat ze Eles zijn auto hebben gewassen?! 
Weten jullie nog wat we allemaal hebben gedaan? We zullen het nog eens opfrissen:  
Schrikkeltocht bij Kapelle waar Neeka de longen uit haar lijf heeft geschreeuwd 
Palen van onze tenten uit de brand kuisen. 
Wafelverkoop en dat waren er heeeeeel veel 
Christus Koning waarop we gaan bowlen zijn in een veel te warm skipak. 
Mega coole truien ontwerpen (stiekem dragen jullie die elke dag). 
Het gezelligste kerstfeestje ooit met oooh jaaa de kerstman toch wel. Die hadden jullie niet 
zien aankomen he 
Jullie stonden twee keer aspi-in-leiding en wat hebben jullie dat goed gedaan. Jullie zijn 
geboren leidsters, dus geen excuses meer om geen leidster te worden 
Onze leefweek, een week om nooit te vergeten! Gezellige avonden, gaan eten in Brussel, 
cupcakes maken in de veel te late uurtjes en nog veel meer dingen die we niet aan iedereen 

zijn neus gaan hangen 😉 
Tiktoks maken met Nerf geweren 
Benen ontharen en veel te grote borden spaghetti eten (he Fran) op Gewestweekend 
De mooiste Moederdagmanden verkopen  

EN natuurlijk niet te vergeten ons mega epic kamp om ECHT NOOIT te 
vergeten!!!!! 
Het kamp konden we ons niet beter wensen om dit Chirojaar af te sluiten. We 
hebben de zotste dingen meegemaakt op driedaagse zoals de Battlekart, Joost 
Klein en de privé sauna, om dan nog maar te zwijgen van onze slaapplaatsen en 
de extra dingen die op ons pad kwamen. Girlssss 
Merci om ons nog een jaar met open armen te ontvangen 
Merci om elke keer opnieuw onze zondagen zo leuk te maken 
Merci om zo onnozel te doen dat we niet meer bij konden van het lachen 
Merci om ons zoveel knuffels te geven en te blijven geven als we jullie zien 
Merci om altijd dankbaar te zijn voor wat we deden voor jullie 
Merci om onze ketten te zijn en stiekem ook wel veel meer dan alleen ketten 
Merci om Ines haar Chirocarrière zo mooi af te sluiten 
Merci om zo een zalige groep te zijn 
WE GAAN JULLIE MISSEN!!!!! Maar gelukkig kunnen wij geen afscheid nemen van Chiro Savio 
dus zien jullie Neeka nog elke zondag en Ines ook nog af en toe ;)) 

Love you girls en vele kusjes  
Ines en Neeka xxxxxxxxxx 



  



Kalender  

Oktober 
06/10 OPENDEURDAG 
13/10 chiro 
18/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
20/10 chiro 
27/10 HALLOWEEN 
 

November  

03/11 chiro 
10/11 chiro 
16/11 en 17/11 PASTAVIO 
24/11 CHRISTUS KONING 

December  

01/12 chiro 
08/12 SINTERKLAAS 
15/12 chiro 
22/12 KERSTMARKT 
29/12 geen chiro 
 

Januari  

04/01 FILMAVOND 
12/01 ASPI-IN-LEIDING 
19/01 OUDLEIDING-IN-LEIDING 
26/01 GROEPSUITSTAP  

Februari  

02/02 PANNENKOEKEN-MELKDAG 
09/02 chiro 
16/02 chiro 
23/02 chiro 
 

Maart  

02/03 geen chiro 
09/03 chiro 
16/03 chiro 
23/03 chiro 
30/03 chiro 

April  

06/04 chiro 
13/04 chiro 
20/04 geen chiro (pasen) 
27/04 SAVIOFEEST 
 

Mei  

04/05 IN-SPELEN-OP 
11/05 chiro 
18/05 chiro 
25/05 chiro 

Juni  

01/06 geen chiro 
08/06 geen chiro 
15/06 geen chiro 
22/06 geen chiro 
29/06 geen chiro 
 

Juli 

06/06 geen chiro 
13/06 geen chiro 
20/06 geen chiro 
27/06 geen chiro 

Augustus  

04/08 – 14/08 KAMP 
 

 

  



Contactgegevens leiding 
 
Speelclub 

Kwikken 
Neeka Mathues 
neeka.mathues@hotmail.com  
0471711781 
 

Emma Diane 
emma.diane09@gmail.com 
0460960941 
 

Emilie Vermaanen 
emilie.vermaanen@gmail.com 
0468465628 
 

Tippers 
Nena De Bisschop  
nenadebisschop@gmail.com  
0468465628 
 

Ayana de Rybel 
derybel.ayana.05@gmail.com  
0471853404 
 

Tiptiens 
Amber Van Nyverseel 
vannyverseelamber@gmail.com 
0478704923 
 

Fien Van Der Smissen 
fienvdsmissen@gmail.com  
0494844608 
 

Aspi’s 
Demi Longin  
Demi.longin@gmail.com  
0484942085 
 

Yama Camara 
Yama.camara24@gmail.com 
0470332810 
 

Volwassen begeleidsters 
Jana Mathys 
Jana.mathys@hotmail.com 
0472485820 

Ineke De Ruyver 
inekedr@hotmail.com 
0472589690 

 

  

Jill De Nil 
Jill.denil@hotmail.com  
0476723216 
 

Virginie Strynckx 
strynckxv@gmail.com  
0486714509 
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Wafelverkoop 
 

De aspi’s verkopen heel wat lekkers!!! Wil je ons steunen? Plaats een 
bestelling via mail of stuur een berichtje naar de aspi’s. Mail: 
yama.camara24@gmail.com of demi.longin@gmail.com 
 

  

mailto:demi.longin@gmail.com


Verjaardagen  
Speelclub 
01/09 Renée 
12/09 Nora 
24/09 Aéna 
06/10 Keila 
14/11 Harley 
10/12 Chiara 

Aspi’s 
14/08 Juno 
01/09 Kato 
14/09 Mirte 
30/09 Evy 
02/12 Tess 
29/12 Manel 
 

Kwikken 
15/08 Elise 
19/08 Puk 
23/08 Nel 
27/08 Lisa 
31/08 Ellie 
02/09 Mila 
06/09 Celia 
25/09 Selena 
05/10 Lize 
17/10 Elise 
 

Leiding 
28/08 Virginie 
30/08 Jill 
29/09 Emma 
17/10 Neeka 
05/12 Emilie 
21/12 Fien 

Tippers 
13/11 Kato 
20/11 Penelope 
21/11 Siri 
22/12 Elenah  
 

 

Tip10’s 
02/09 Lua 
07/09 Floor 
22/09 Kiana 
21/10 Nina 
29/10 Lonne 
10/11 Sofia 
21/11 Lorianne 
25/11 Mona 
24/12 Maud 

 

 
 



  

Chiro Savio  

presenteert 

Pastavio 

16 en 17 november 

Restaurant @  

Saviozaal 

 Za. 16 november 

Vanaf 17u 

Zo. 17 november 

Van 11u tot 14u30 



Speelclub 

 
  



 
 
 
  



 

Kwikken 
Hey meiden!  
Wat leuk dat jullie er dit Chiro jaar weer bij zijn. We willen jullie nu al vertellen dat de groep 
er mega leuk uitziet. We garanderen jullie dat elke zondag speciaal wordt en vol plezier zal 
zitten. Er staan nog veel spannende spellen en Chiro zondagen op jullie te wachten. Denk 
maar aan coole teamgames, actieve spellen, knutselmomenten, buitenactiviteiten…. 
Het gaat een avontuur worden dat we met zen allen gaan beleven. Dus zorg dat je er ELKE 
WEEK bij bent en laat ons zien hoe tof jullie wel niet zijn. We kunnen niet wachten om jullie 
beter te leren kennen. Hier alvast een klein voorproefje van hoe jullie leiding in elkaar zit ;) 

 

 

 

 

  

Hallo allemaal, Ik ben Emma en 
ben 18 jaar (ik ben de jongste 
leiding van de Chiro :)). Als ik 

mezelf zou omschrijven in drie 
woorden dan is dat: spontaan, 

extra en sociaal. Ik hou van 
eten, bij vriendinnen zijn, lieve 

mensen en de CHIRO natuurlijk. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om naar “Thuis” te kijken en 
kleren te kopen. Ik studeer 

interieurvormgeving dus later 
kan ik allemaal jullie huisje 

inrichten.  
Mijn droom voor dit jaar is om 
zoveel mogelijk dagen ECHT blij 

te zijn. 

Hallo iedereen, ik ben 
het Emilie ( En ik was al 

van een deel leiding 
vorig jaar ).Zou ik men 

eigen beschrijving in drie 
woorden dan is dat: 

onhandig, impulsief en 
creatief. Mijn hobby's 

zijn slapen en veel eten ( 

vooral spaghetti 😉😉) 
en of course Chiro. Ik 
studeer verzorging. 
Mijn quote is laat 

mensen niet beslissen 
wie je bent . Be yourself! 
Mijn droom is een mega 
tof plezant kamp beleven 

om nooit te vergeten. 

Heey, ik ben Neeka en dit is mijn 
vijfde jaar leiding. Als ik mezelf 
zou beschrijven in drie woorden 

dan is dat: gedreven, empathisch 
en ruimdenkend. Mijn vrienden 
kennen mij als iemand die heel 
graag eet en bijna alles lust! Ik 

kijk al terug uit naar het eten van 
kamp :)) Daarnaast vind ik het 

leuk om te wandelen in de 
natuur, te koken, dansen op de 
Chiro en ik ben ook een heel 

grote fan van ‘Thuis’. Ik studeer 
klinische orthopedagogiek in 

Gent.  
Mijn droom voor dit Chirojaar is 

heel veel plezier maken met jullie 

en elke zondag heel veel lachen! 



Tippers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Tiptiens 
Heeeyyyy tiptiiiiieeennnnnsssssss 

Het nieuwe chirojaar is alweer van start gegaan, hopelijk vonden jullie de eerste 

chirozondag al leuk! 

We gaan dit jaar nog heel wat leuke dingen doen en daarom hebben we een 

bingokaart voor jullie gemaakt 😊😊 

Kruis een vakje af wanneer je iets meemaakt dat op de bingokaart staat en voltooi zo 

als eerste een hele horizontale, verticale of diagonale lijn!!  

 

 Groetjes 

Amber en Fien AKA de allerleukste leiding van heel het universum <3 <3 

  

Chiroweekend Kasactiviteit 

Stil zijn als 
de leiding 
vraagt om 
stil te zijn 

Meer dan 5 
pannenkoeken eten op 
pannenkoekenmelkdag 

5 
chirozondagen 

na elkaar 
komen 

Met je uniform 
naar school 

gaan tijdens de 
Dag van de 

Jeugdbeweging 

Doop KAMP!! 

Fietsen 

Een weerwolf 
zijn tijdens het 

spel 
weerwolven 

Christus 
koning 

Stiekem foto’s trekken 
van iedereen van de 

groep 

Komen eten 
op Pastavio 

Lekkere cake 
bakken 

Amber of 
Fien 

toevallig 
tegenkomen 

in het 
dagelijkse 

leven 

Meer borden dan Fien 
eten op kamp 



Aspi’s 
Liefste Apsi’s,  

 

Onze eerste chirozondag zit er al op, en wat zijn wij blij met zo’n aspi’s als 

jullie!!! 

Wij hebben er enorm veel zin in, en gaan er samen een mega fantastisch ultra 

leuk jaar van maken! 

We zullen ons nog eens kort voorstellen aan de hand van een mega cool 

verhaaltje 😉 

 

"De Betovering van Vriendschap en Chiro" 

In een verre, magische wereld, waar vriendschap en avontuur altijd in de lucht 

hangen, leefden twee goede vrienden: Yama en Demi. Ze ontmoetten elkaar op 

een bijzondere dag in het eerste jaar van Yama's reis als jonge leidster in de 

Chiro. Demi, wijs en beschermend als een zachte tovenares, werd haar meter en 

leidde haar door elke uitdaging. Beiden studeerden ze de kunst van het helpen, 

bekend als Orthopedagogie, en samen deelden ze dromen van een betere wereld. 

Demi is 22 zomers jong, Yama 21, en het lot had hun liefjes ook aan elkaar 

verbonden in het mystieke Don Bosco. Dit jaar was hun grootste uitdaging 

aangebroken: de zorg en begeleiding van de jonge aspi's. 

Met vreugde en moed omarmden Yama en Demi deze taak, vastbesloten om hun 

wijsheid door te geven en samen grootse herinneringen te maken. Hun 

vriendschap was een sprookje op zich, met elke nieuwe dag vol magie en avontuur. 

Voila, nu weten jullie al iets meer over ons, maar geen paniek dit jaar zullen jullie 

ons nog veel beter leren kennen! 🤪 

Wat staat er dit jaar nog op de planning?  

- Zalige, grappige, gekke, leuke, spannende zondagen!  

- Knallers van kasactiviteiten  

- Een zotte leefweek!  

- Een legendarische On y v’aspi  

- Een EPIC kamp!  

- Jullie laatste jaar als ket 😯 

- Kortom een jaar vol verrassingen!  



Om ons artikel af te sluiten hebben we nog een leuke woordzoeker gemaakt. Los 

hem op en stuur dit zeker door naar ons! Wie weet geeft dit jou een voordeel op 

kamp tijdens nachtdropping. 😉 

XXX Demi en Yama xxx 

 

 

  



  



Deze Asjemenou is voor: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit boekje verschijnt tweemaandelijks.  
V.U.: Yama Camara, Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek  
Website: www.chirosavio.be  
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